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Mét hotelaanbieding

Zij: “Hij zorgt nu voor mij - mokkend”
Hij: “Want er is meer dan haar ziekte”
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kastelen, riet en koeien =
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De afstandsbediening?

Die heeft hij
Wedden...?
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snelle body & mind workshops

-t met geuren, Kleure

De godin in jezelf
ontdekken

Jammer genoeg wil de
godin van mijn keuze
met dit prachtige weer
binnen mediteren

‘Ontdek je eigen godinnenkracht!”
belooft de folder van Godin&Training.
Dat maakt me nieuwsgierig, want al
geef ik er niet aan toe, ik voel me de
laatste tijd wel eens vermoeid en uitge-
blust. De workshop is gebaseerd op de
‘godinnenboeken’ van Jean Bolen. De
trainers - actrices Elvira Out en Petra
van Hartskamp en regisseur Adrienne
Wurpel - vertellen dat de Griekse
godinnen om wie het hier gaat
symbool staan voor eigenschappen,
voorkeuren en talenten in onszelf, Wij
stervelingen zouden onze godinnen-
kracht bewust en per situatie kunnen

inzetten. Tijdens een presentatie stel-
len zeven moderne vrouwen zich aan
ons voor als ‘de godinnen’. Zo kunnen
we kiezen met welke twee godinnen we
de workshop doen. Opgemerkt wordt
dat een godin aan wie jij je ergert,
misschien juist een eigenschap heeft
die je in jezelf moet ontwikkelen.

De in een colbertje gestoken Athena
irriteert me meteen:
strategisch en stipt op tijd - maar
bepaald geen warme vrouw. De doel-
gerichte jachtgodin Artemis bevalt me
beter. Ze is een vrouw die haar gren-

analytisch,

zen stelt, van haar zou ik iets kunnen
leren. Het publiek mag vragen stel-
len. Tk vraag: “Wat doe jij als je je doel
mist?” Artemis: “Dan zoek ik een
ander doel om op te focussen.”

Hestia, de godin van het haardvuur,
verschijnt in een oud vest met warme

sokken, het toonbeeld van innerlijke
rust. Persephone huppelt als een jong
meisje om ons heen, niet een vrouw die
weet wat ze wil, maar ze is ontwapenend
open en nieuwsgierig. Eén deelneem-
ster zegt: “TIk ken haar, ik vecht altijd
tegen haar.” Nadat een gulle Demeter
mandarijntjes heeft uitgedeeld - zij
weet wat anderen nodig hebben - is het
een verademing als levensgenietster
Aphrodite haar entree maakt in een
party dress: “ Tonight is the night we’re
gonna make it happen!” Haar worlk-
shop doen we vanmiddag allemaal.

Ik kies voor de Hestia-workshop, in
de hoop dat haar innerlijke rust
tegenwicht kan bieden aan mijn ver-
moeidheid. Jammer genoeg wil deze
huiselijke godin zelfs met dit prachti-
ge weer binnen mediteren. Later gaan
we alsnog het bos in, waar we in een




en Symoo

Werken met planten, edelstenen of kleurpotloden.
Of ‘de godin in jezelf’ ontdekken. Ellen Akkerman
gaat op zoek naar de meest verrassende workshops
om lekkerder in je vel te zitten of jezelf geestelijk te
verrijken. Of om snel in balans in te komen.

‘magische cirkel’ van natuurstenen
lopend mediteren. Rustgevend is het
zeker, maar ik realiseer me dat mijn
spirituele of Hestia-kant al voldoende
ontwikkeld is.

’s Middags doet mijn ‘Persephone-
groepje’ oefeningen om openheid en
enthousiasme in ons los te maken. Dat
werkt. Zeker bij de oefening in twee-
tallen, waarbij mijn partner voortdu-
rend iets anders voorstelt - madeliefjes
plukken, een eindje hollen, over een
stapel houtblikken klimmen - en ik
als Persephone moet reageren met: “Ja
leuk, doen we!” Een andere oefening
draait om een denkbeeldig cadeau.
Hoe lastig is zoiets simpels als ‘geven
en ontvangen’? Een eye-opener voor
de meesten van ons.

Tijdens de Aphrodite-workshop swin-
gen we eerst de sterren van de hemel,

dan inspecteren we de aanwezige
‘verkleedkleren’. In tweetallen maken
we een grootse entree voor publiek.
Als theaterdiva kom ik op, kushandjes
gevend en genietend van het applaus.

De bedoeling van de godinnentrai-
ning is me plotseling duidelijk. Wie de
rol van een godin overtuigend speelt,
maakt automatisch de kracht van deze
godin in zichzelf los. Maar wat ik ook

heb geleerd vandaag: ik moet mezelf

niet als een Hestia mediterend terug-
trekken als ik vermoeid ben. Zodra ik

de levenslustige Aphrodite in mezelf

walkker maak, voel ik me als herboren.

Het eerstvolgende godinnenweekend is
op 7, 8 en 9 september. Godinnendagen
zijn er op 19 september, 31 oktober en

18 december. Informatie: 06-1421 7528,

06-2334 7824, www.godinnentraining.nl —*

Dans- en bewegingstherapeute Roos
Crama geeft twee zomerworkshops:

| ‘Godinnen in de ouder wordende vrouw

(45+)" op 30 juni, 21 juli en op 4 augustus
in Schiedam en ‘De vrouw als archetype

" in mythen enverhalen’ op 14 jtli aan
het strand bij 's Gravezands, :
Kosten: €55, Informatie: 010-426 7702
en wwiw.basisbalans.nl

Psychotherapette Hilde Bolt geeft
workshops rond de sterke, unieke en
eigen {overlevingsjkracht Vart vrouwerﬁ.
Thema's ziin onder meer passie, wil, hart,
zelfexpressie, intuitie en geestkracht.
Maandelijks op woensdagavond. Locatie:
Bloemendaal, kosten: €25, informatie: 06-
4769 4985 en hartenziel.hilde@planet.nl

Voor vrouwen &n mannen is de workshop
‘Op zoek naar de godin/god in jou’, ge-
inspireerd op de boeken van Jean Bolen.
Door middel van meditatie, beweging,
dans en muziek ontdek je de positieve
energie en leer je omgaan met de ver-

| nietigende krachten in jezelf. Data: 15 of

29 september en zaterdag 3 november.
Locatie: Hillegom, kosten: €70. Informatie:
0252-520 761 of www.innerlijkdialoog.ni






