Ontdek de godin

Ben jij een strategische Athena
of eerder een huiselijke Hestia?
Een fraining waarin zeven
Griekse godinnen centraal staan,
wil vrouwen meer leren over hun
sterke en zwakke kanten.

Helenaveen. Een toepasselijke naam voor de
plaats waar ik een weekend lang een Godin-
nentraining ga volgen. ‘Wat is dat nou voor
iets vaags? vonden vriendinnen. Goed onder-
werp voor flauwe grapjes natuurlijk, maar het
kan me niet schelen; ik ben nieuwsgierig naar
deze training. De lokatie is goed gekozen: een
oud zusterklooster in een piepklein plaatsje in
het Brabantse land. Een klein hobbelig buurt-
busje brengt me er op een vrijdagmiddag naar-
toe; de it voert langs een prachtige vaart, met
links en rechts oude boerenhoeves, omgeven
door weilanden waarin nijlganzen en zwanen
grazen. Volop rust en ruimte.

De zeven godinnen Athena, Artemis,
Aphrodite, Hestia, Hera, Demeter en Persep-
hone staan voor een combinatie van bepaalde
eigenschappen — daadkracht, moed of flexi-
biliteit, om er maar een paar te noemen — en
daaraan gekoppelde valkuilen. De Godinnen-
training wil handvatten bieden om erachter
te komen welke eigenschappen sterk en min-
der sterk in je zijn vertegenwoordigd, welke
vaardigheden je meer zou willen ontwikke-
len en welke ‘godinner’ je in welke situatie
wel of beter niet kunt inzetten om bepaalde
doelen te bereiken.
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‘Laat dit vooral een inspiratie- en verwen-
weekend voor jezelf zijn, een andere manier
om naar jezelf en je omgeving te kijken, bena-
druklken trainsters Elvira Out en Petra van
Hartskamp als alle deelneemsters zijn gearri-
veerd. Met z'n achten zijn we, en het is direct
duidelijk dat we allemaal heel verschillende
types zijn met een even diverse achtergrond.
Hierdoor zullen alle godinnen wel vertegen-
woordigd zijn en dat maakt het des te interes-
santer.

Tijdens een presentatie worden onze
muzen van dit weekend een voor een aan ons
voorgesteld, te beginnen bij Athena. Mobiel
bellend, met een strak jasje aan, komt ze op,
nog even een zakelijk gesprek afrondend.
Athena, godin van de oorlog en de wijsheid,
is het rationele, strategische type. Ze verkeert
liever onder mannen dan vrouwen —‘emoties
zijn vrouwengedoe, daar houd ik niet van’—,
ze barst van zelfvertrouwen, is nuchter en dui-
delijk en gaat recht op haar doel af. Dat heeft
als valkuil dat mensen soms bang voor haar
zijn, dat ze een gebrek aan empathie heeft en
gevoelloos kan worden of kan overkomen.
Hoe anders is bijvoorbeeld Hestia, de godin
van tempel en haard. Het huiselijke type, dat
rustig met een boekje op de banlk zit. Tk vind
het belangrijk om goed voor mezelf te zorgen,
ik ben in harmonie met mezelf en heel tevre-
den van aard, vertelt Out, die nu Hestia speelt.
‘Maar daardoor heb ik moeite met naar buiten
treden en kan ik een kluizenaar worden.’

Bij verschillende deelneemsters roept
ze direct wrevel op. ‘Onderzoek dan maar
waarom ze je zo ixriteert, wat wil dat zeggen,’
antwoordt Out daarop.

’s Avonds krijgen we de opdracht om op een
groot vel papier onze eigen kwaliteiten en val-
kuilen op te schrijven die we in de verschil-
lende godinnen hebben herkend. Daarnaast
moeten we tekenen welke krachten we graag
meer zouden willen ontwikkelen en waarom
dat tot dusver nog niet is gelukt. Voor dat laat-
ste kunnen we kiezen uit zo'n twintig kaart-
jes met teksten als: Tk moet alles onder con-
trole houder, ‘Tk ben niet de moeite waard’,
‘Ik bewaak mijn grenzen onvoldoende’ of Tk
vind het moeilijk om me kwetsbaar op te stel-
ler. Ik telken een hartje, een klok en een uil
op mijn vel: vertrouwen en openheid (Persep-
hone), creativiteit en inspiratie (Aphrodite),
geduld (Demeter), rust en wijsheid (Hestia)
zijn de eigenschappen die ik wil versterken.
Dat is de theorie. De praktijk komt morgen.

Zaterdags na het onthijt beginnen we met een
paar oefeningen waarin Persephone centraal
staat. Deze jongste godin, de godin van de
lente, staat voor onschuld, ontvankelijkheid,
onbevangenheid, flexibiliteit, nijeuwsgierig-
heid en onbevooroordeeldheid. Tegelijk is zij,
alg bruid van Hades, de koningin van de onder-
wereld en heeft zij dus ook een donkere en
depressieve kant. Doordat ze alles leuk vindt,
Jkan ze niet goed keuzes maken en liggen doel-
loosheid en besluiteloosheid op de loer. Die
eerstgenoemde eigenschappen, die je als vol-
wassene vaak een beetje kwijtraalkt, spreken
iedereen erg aan. Bij een oefening in tweetal-
len moet de een steeds een voorstel doen en
de ander op alles ‘ja’ zeggen. ‘Zullen we naar
buiten gaan? Ja!’ ‘Laten we ons gaan verkle-
den.’ Ta"" Al gauw lopen alle deelneemstersin




hetrond, het hele gebouw door. Het enthousi-
asme s haast tastbaar, overal hoor je ja’, ‘goed
idee’ en leuk!. Het genereert veel energie. Bij
de tweede oefening moet de een op het voor-
stel van de ander steeds ja, maar... zeggen en
het daarmee dus eigenlijk verwerpen. ‘Zul-
len we naar buiten gaan? 7Ja, maar het is een
beetje koud, we kunnen beter binnen blijven.’
Direct zie je het effect: iedereen blijft staan,
schouders en romp zakken in, uitstraling en
lichaamshouding worden net zo negatief en
passiefals het ja, maar*-antwoord. Na vijf afge-
wezen voorstellen begint iedereen tamelijk
geirriteerd en een beetje wanhopig te raken.
Een goedelesin het effect van een positieve of
negatieve basishouding.

Ock de derde oefening isleuk bedacht: we
moeten allemaal iemand een ‘cadeau’ geven,
een groot pak of juist een kleintje. De ont-
vanger mag zelf bedenken wat zij krijgt, de
gever moet vervolgens vertellen waarom zij
nou juist dat cadeau heeft uitgezocht. lemand
ontvangt een mooie vaas, een ander een kunst-

werk. Ik voel me vereerd; ik krijg als eerste een
cadeau, van Anneke. Een hondje, bedenk ik
spontaan. ‘Omdat je net weer alleen bent en
je dus wel wat gezelligheid kunt gebruiken,’
zegt ze.

Hierna staat de kracht van Athena cen-
traal. We krijgen de opdracht in twee groe-
pen van vier in 20 minuten een toren van
karton te bouwen en die te presenteren aan
de andere groep; het is een wedstrijd. Marja,
Marita, Anneke en ik kiezen voor het klas-
sieke ontwerp van een kasteeltoren met kan-
telen. We bespreken de constructie, verde-
len de taken en hebben net op tijd de toren
klaar. In de andere groep blijkt onenigheid te
zijn ontstaan over het ontwerp en die twee-
dracht heeft ertoe geleid dat het een toren van
Pisa is geworden. Tijdens de presentatie, die
Marieke met verve voor haar rekening neemt,
zakt het gebouw steeds verder in. Out en Van
Hartskamp bespreken per groep wat er goed
en fout ging en wat ieders rol en bijdrage aan
het groepsproces was. Een leerzame oefening
in samenwerking.

Na nog weer een oefening, een stevige
wandeling en een lekkere maaltijd lezen we
aan tafel de anderen een tekst voor die ons
heeft geraakt. Een mooi inkijkje in elkaars
persoonlijke leven.

Zondags. Na een wat ongemalkelijlke Demeter-
oefening, waarbij we een kwartier onvoor-
waardelijk voor een ander moeten zorgen
en ons vervolgens moeten laten verzorgen
(een lesje geven en ontvangen), komen we
aan bij de godin die het meest tot de verbeel-
ding spreekt: Aphrodite, de godin van de

liefde, schoonheid en creativiteit. We wor-
den gevraagd onszelf te presenteren aan de
hand van een symbool dat we moesten mee-
nemen. Wat willen we van onszelf laten zien
aan de groep? De een zet iets grappigs neer, de
andere juist iets heel gevoeligs. Het is prach-
tig om te zien hoeveel een paar vrouwen heb-
ben gewonnen aan zelfvertrouwen, openheid
en kracht. Dat is ook de verdienste van Out
en Hartskamp, die een prettige, veilige sfeer
weten te creéren waarin de deelneemsters zich
kwetsbaar durven op te stellen, Zo geeft Frede-
rike zichzelf bloot in een krachtige dansvoor-
stelling, die respect afdwingt en ontroering
teweegbrengt. De positieve kwalificaties die
we na onze presentatie allemaal van elkaar in
ontvangst nemen, geven een trots gevoel,
Het laatste onderdeel van het Godinnen-
weekend is eigenlijk een van de meest inte-
ressante: het naspelen van moeilijke situaties
uitje eigen leven, waarbijje steeds andere rol-
len uitprobeert. Door wat meer van Artemis
of Athena in te zetten, durft een deelneemster
eindelijk eens haar egoistische vriend op z’n
nummer te zetten en ontdekt iemand anders
dat Persephone best een goede is om in te zet-
ten bij onderhandelingen op het werk. Het
vormt een mooi besluit van een enerverend
weekend. Bijzonder om te zien dat bij som-
migen echt nieuwe krachten zijn aangeboord.
Hopelijk krijgen ze een blijvend effect. <

Informatie: www.godinnent : g ndag s
op 18 juni, het volgende Godinnenweekend is van 29 juni t/m 1 juli.
De training is gebaseerd op het boek van Jean Shinada Bolen, Godin-
nenin elke viouw. Fen nievwe psychologie van de vrouw, Muntinga/
Reinbow Pocket, €790
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