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We dansen wild,
om helemaal in een

sensuele, creatieve,
oenietende

het godinnenbewustzijn, hoe meer je ermee

kunt spelen. Elvira, die op het idee kwam om de
inzichten uit het boek Godinnen in elke vrouw
van Jean Shinoda Bolen te gebruiken als handvat
bij trainingen, zegt dat oefening kunst baart. "Hoe
meer ik met de godinnen bezig ben, hoe meer ik
ze zie. Ik kan nog wel eens te veel in mijn Athena-
kant schieten, maar in werksituaties weet ik nu
dat het nuttiger is om dan mijn Aphrodite aan te
spreken. Het maakt me milder ten opzichte van
mezelf!

Ze gaan de godinnen aan ons voorstellen, of
eigenlijk voorspelen. ‘Bedenk wel: het gaat hier
om archetypes, die we stereotiep en niet al te
subtiel gaan neerzetten,’ waarschuwt Adrienne.
‘En let niet alleen op wat je in de godinnen
herkent, maar ook op wat je in hen afstoot. Wie
vind je razend irritant? Het zou best eens kunnen
zijn dat je van die godin het meest kunt leren.”

Maagdelijk of kwetsbaar

Godinnen blijk je in drie categorieén te hebben:
maagdelijke, kwetsbare en één die aan deze
definities ontsnapt. De maagdelijke staan
voor onafhankelijkheid, zelfstandigheid en
doelgerichtheid en heten Athena, Artemis en
Hestia. Zij verbinden zich niet aan een man of
een gezin, vandaar dat zij maagdelijk worden
genoemd. Elvira ‘doet’ Athena, gekleed in een
colbertje, heur haar strak naar achteren getrokken
en druk telefonerend. ‘Houd het hoofd koel’ is
haar motto, strategisch en analytisch denken
haar fort, gebrek aan empathie haar valkuil. In

de zaal roept zij herkenning op: ‘Op mijn werk als
leerkracht op een vmbo-school ben ik zo.

Petra kruipt in de huid van Artemis. Met een
hartelijk ‘Welkom zusters’ komt zij in sporttenue
op. Artemis is de godin van de jacht: idealistisch,
competitief, doelgericht. Vanuit haar gevoel

levend, in tegenstelling tot Athena die "helemaal in
haar hoofd’ zit. Marijke, als twintigster duidelijk
de jongste in de groep, herkent zich wel in haar:
‘Tk heb ook graag een doel en als dat er even niet
is, weet ik niet wat ik moet doen.’ Een bekende
Artemis: Ayaan Hirsi Ali. Adrienne presenteert
zich onder begeleiding van new-agemuziek in een
wel zeer huiselijk paars vest als Hestia. Ze spreekt
niet, maar maakt het zich comfortabel met
bloemen, kaarsje en wierook, Hestia is de godin
van tempel, haardvuur en spiritualiteit. Ze is een
heel tevreden godin. Elvira: 'De moderne vrouw
zou wel wat meer van Hestia kunnen gebruiken.
Zij leeft totaal in het moment en wat ze doet, doet
ze met overgave. Geen gezeur en geklaag.
In tegenstelling tot de maagdelijke godinnen
verbinden Hera, Persephone en Demeter zich
wel - en dat maakt hen kwetsbhaar. Hera — door
Petra in bruidsjurk verbeeld - is de godin van
het huwelijk. Ze is trouw en voor haar geluk
afhankelijk van haar man. Veel ge-tuttut in de zaal
is haar deel, al geeft Saskia dapper toe dat ze ook
wel iets in haar herkent. ‘Al zijn wij meer geneigd
om naar de valkuilen ervan te kijken,” meent
Elvira, ‘Hera's overgave is ook mooi.’
Elvira doet als Persephone lekker gek. Persephone
is de jongste godin, koningin van de onderwereld,
iemand die zich door anderen laat leiden. Ze
is bang om keuzen te maken: stel dat ze het
verkeerde kiest. Liever houdt ze alle opties
open. Ik herken veel van haar,” merkt Mieke in
de zaal op. 'In zakelijke situaties loop ik altijd
op dit punt vast. 'Maar Persephone heeft ook
veel kwaliteiten,’ troost Petra. ‘Met haar vrolijke
verwondering is zij heel goed in creatieve sessies.’
De laatste kwetsbare godin is Demeter: godin
van de vruchtbaarheid. De oermoeder. Adrienne
komt op met haar armen vol bloemen en lekkere
dingen. Demeter is nuchter, praktisch en zorgt
voor iedereen, variérend van haar man en haar
kinderen tot de cavia van de buren. Haar valkuil
wordt door de hele zaal onmiddellijk aangevoeld:
ze vergeet voor zichzelf te zorgen.
De laatste godin, Aphrodite, is een categorie
op zichzelf. Zij wordt een ‘alchemistische’
godin genoemd vanwege haar vermogen tot
transformeren — van zichzelf én van anderen.
Zijis de godin van de liefde en de creativiteit,
het populairste meisje van de godinnenklas.
Aphrodite kan als geen ander genieten, is
voortdurend verliefd, kan slecht alleen zijn.
Een échte Aphrodite roept echter ook angst op,



Athena, Artemis, Hestia, Hera, Demeter, Persephone of Aphrt

waarschuwt Elvira: ze is grillig en snel verveeld.

Haar neiging tot narcisme is ook niet fraai.

Wie ben ik?

Met deze kennis gewapend moeten de deelnemers
workshops kiezen, zich baserend op sympathie,
antipathie of beschikbaarheid: s ochtends van
een der maagdelijke godinnen, 's middags zijn
eerst de kwetsbare godinnen en tot slot Aphrodite
aan de beurt. 'In het ziekenhuis ga ik wel weer
Demeter uithangen,’ zegt verloskundige Annelies,
en schrijft zich voor de eerste ronde kordaat in

bij Athena. Daar zit ik ook. Elvira vertelt ons

nog iets meer over ‘onze’ godin ('Rita Verdonk is
duidelijk een doorgeschoten Athena’) en geeft ons
een opdracht: we moeten twee groepen van vier
vormen en daarna samen met behulp van wat er
voor ons op tafel ligt (papier, schaar, lijm, potlood)
een verdedigingstoren bouwen. Het proces van
groepsvorming alleen al blijkt interessant te zijn,
want sommigen hebben zeer uitgesproken ideeén
over met wie ze willen samenwerken. ‘Athena is
ook de godin van het compromis,” sust Elvira.

Bij het bouwen van de toren is samenwerking
geboden en de een gaat dat gemakkelijker af dan
de ander. Voer voor evaluatie na afloop!

Na de Grieks georiénteerde lunch (én de afwas)
neemt het clubje voor de Demeterworkshop plaats
in de tuin. ‘Doe lekker je schoenen uit,” adviseert
Adrienne. ‘Demeter is een aardse godin.” Zij vaart
op haar intuitie — dat gaan wij nu ook doen. Je
moet rondlopen, op een bepaald teken blijven
staan, je ‘zesde zintuig' laten werken en tegen
degene die tegenover je staat zeggen wat zij
volgens jou nodig heeft. Met goed kijken naar hoe
iemand eruitziet en zich gedraagt, blijk je een eind
te kunnen komen, maar is dat intuitie? Daarna
gaan we in duo's om en om tien minuten voor
elkaar ‘zorgen’, afwisselend geven en nemen, om
te ervaren hoe prettig ook nemen kan zijn. "Want
daar hebben vrouwen nog wel eens moeite mee.
De dag wordt afgesloten met de Aphrodite-
workshop in een grote zaal op het terrein. We
gaan eerst wild dansen om helemaal in een
sensuele, creatieve, genietende Aphrodite-
stemming te geraken. Daarna vormen we opnieuw
koppels, ditmaal om elkaar te vertellen waar we
goed in zijn: ‘dat hardop zeggen maakt het waar’.
Mijn partner heet Esther en doet deze cursus
omdat ze zich gemakkelijker in het openbaar wil
leren bewegen. Zij kan goed koken en mensen bij
elkaar brengen.

Sleutelen aan jezelf

Tijdens de evaluatie zeggen de meeste deelnemers
dat ze vandaag veel hebben geleerd. Hestia blijkt
zich warempel tot nieuw rolmodel te hebben
ontpopt: ‘De Hestia-kant is het minst ontwikkeld
bij mij, heb ik ontdekt. Daar wil ik aan gaan
werken’ (Simone), Tk heb net een andere baan,
ben verhuisd en zat toen ik hier binnenkwam erg
in Athena. De Hestia-workshop wist me daaruit
te trekken en gaf me de rust die ik ook nodig heb’
(Anna). De bedeesde Esther heeft echter geleerd
dat er nog andere godinnen zijn dan de Hestia die
haar domineert: Tk heb vandaag alle godinnen die
in een bepaalde fase van mijn leven bij me hoorden
voorbij zien komen. Ik denk dat ik voortaan met
meer plezier naar vrouwen zal kijken, omdat ik nu
meer van hen begrijp. Oh, is die zo, zal ik denken,
hoe zou ik daarmee om kunnen gaan?’

Esther lijkt mij de ideale cursist. Degenen zoals
ik, die tamelijk blanco aan de workshop begonnen,
hebben het moeilijker. De workshops vond ik niet
heel spannend - meer fun dan inzichtgevend.

Ik herken wel iets in elke godin, maar ik kan

me in geen enkele helemaal vinden (als ik later
thuis de test op www.godinnentraining.nl doe,
blijk ik verdacht veel overlappingen te hebben
met de maagdelijke types). ‘Dit was niet meer

dan een kennismaking,’ zeggen de aardige
godinnentrainers nogmaals. ‘Misschien moet je
het boek van Bolen eens lezen.” De kennismaking
was intrigerend genoeg om me dat voor te nemen.
"Wat is het toch altijd heerlijk om een dag aan jezelf
te sleutelen,” verzucht een van de deelneemsters
op weg naar de afsluitende borrel. O

Esther lijkt mij de ideale cursist.
Degenen zoals 1k,

die tamelyk blanco
aan de workshop.
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*De trainingen zijn gebesesrs op het boek Godinnen in elke





